
 

Meditatie van de week 31 mei 2024                           Thema: Zaaien en oogsten  

Bij het thema: 
Er wordt volop gezaaid en gewacht op de oogst in moestuinen. 
Ook overdrachtelijk kun je oogsten wat je zaait. 
 
Ik las een verhaal voor over een keizer die zelf zijn opvolger wilde kiezen uit jongeren die 
allemaal een zaadje van hem kregen en de opbrengst daarvan een jaar later konden laten 
zien, waarna voor hem duidelijk zou worden wie de nieuwe keizer zou worden. Het bleken 
allemaal gekookte zaden te zijn. Degene die een lege bloempot bracht was de eerlijkste 
jongere en daarom uitverkoren, in tegenstelling tot de anderen die uit begeerte of angst 
andere zaadjes hadden geplant waaruit de mooiste bloemen en planten waren gegroeid. 
 
Als je eerlijkheid plant, zul je vertrouwen oogsten 

Als je goedheid plant, zul je vrienden oogsten 

Als je nederigheid plant, zul je grootsheid oogsten 

Als je doorzettingsvermogen plant, zul je overwinning oogsten 

Als je aandacht plant, zul je harmonie oogsten 

Als je vergeving plant, zul je verzoening oogsten 

Als je geloof plant, zul je wonderen oogsten 

Dus wees voorzichtig met wat je vandaag plant. Het zal bepalen wat je morgen zult oogsten.  

De zaden die je nu verstrooit zullen het leven beter of slechter voor jou maken of voor degenen die 

na je komen. En op een dag zul je genieten van de vruchten of je betaalt voor de keuzes die je 

maakte. 

Het is niet altijd gemakkelijk om het juiste te kiezen.  

Vandaar mijn muziekkeuze: het vertrouwen dat de Eeuwige aanwezig is (Tu Estas Presente) en een 

gebed om hulp van hogerhand om de goede weg te kiezen (Herre, visa mig vágen)  

Muziek 

• Tu Estas Presente, John Bell, Wild Goose Worship Group   https://youtu.be/TzoyFd5Mtvs 

• een lied uit Taizé : Herre, visa mig vágen, instrumentaal  

https://youtu.be/fhfoqSeugF8 

Je kunt er gewoon naar luisteren, maar je kunt ook in je hart meezingen:  

Heer wijs Heer, wijs mij de weg, en maak mij gereed om die te gaan.  

Heer, wijs mij de weg, en geef vrede in mijn hart. 
 
Zegenwens om voor jezelf en / of anderen te lezen: 
Diep in je ziel ligt een akker, 

die je dagelijks mag verzorgen 

Plant het zaad van je hoop daarin, 

dan ontkiemt een nieuw begin 

Bewerk de akker met positief denken,  

dan kun je ruimschoots water schenken 

Bloei als een roos die de akker verfraait 

en je zult oogsten wat je zaait.  


