
 

Meditatie van de week 9 februari 2024                                               Thema: Onverwacht  

Bij het thema:  
Soms gebeuren er binnen een week ineens veel dingen onverwacht, fijne en/of nare dingen. 
Mijmerend over het woord onverwacht kwam het lied boven dat Huub Oosterhuis schreef: 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
En dat lied deed mij denken aan het verhaal van Zacheus in de Bijbel in Lukas 19. 

Zacheus was een rijke tollenaar, iemand die tol, belasting, inde en 
daarbij ook geld in eigen zak stak. 
Hij had over Jezus gehoord en wilde hem wel eens zien. Maar omdat 
er veel mensen om Jezus heen liepen en hij bovendien klein van 
stuk was, klom hij in een vijgenboom, zodat hij onbespied kon 
kijken. Maar toen Jezus bij die boom langskwam, bleef hij staan, 
keek omhoog en zei: Zacheus, kom er eens uit. Ik wil bij jou in huis 
zijn vandaag. Zacheus kwam naar beneden, was erg verheugd en 
ontving Jezus in zijn huis. De mensen in de stad waren boos en 
mopperden erover dat Jezus bij iemand in huis ging die hen teveel 
liet betalen. Maar binnen zei Zacheus ineens tegen Jezus: ik geef de 
helft van mijn bezit aan de armen. En wat ik teveel heb afgeperst zal 
ik viervoudig vergoeden. En Jezus zei: Vandaag is dit huis redding 
ten deel gevallen. Ik ben gekomen om te zoeken en te redden wat 
verloren was. (illustratie uit de Kijkbijbel van Kees de Kort) 
 

En als je dat lied dan nog eens leest en verbindt met het verhaal.. 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Jezus zag Zacheus en zonder dat iemand dat verwachtte werd Zacheus ineens, onverwacht, een 
ander mens. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Door het contact met Jezus zag Zacheus ineens in wat hij verkeerd had gedaan. Er ging hem als het 
ware een lichtje op. Zijn hart ging kloppen voor de armen en hij bekeek de mensen met andere ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
Jezus sprak en Zacheus kwam onmiddellijk uit de boom…de stille overmacht die Jezus op mensen 
had. En hij accepteerde Zacheus zoals hij was, met al zijn gebreken …zo neemt hij voor lief mijn 
onvermogen 

Muziek 

• instrumentaal De Heer heeft mij gezien en onverwacht- Severin van Dijk 
• Neem mij aan zoals ik ben, Elise Mannah 

Zegenwens om voor jezelf en / of anderen te lezen: 
Ik wens je toe: 
Iemand die jou ziet, zoals Jezus Zacheus zag 
Die ziet wie je bent, 
Iemand met oog voor je binnenkant, 
Iemand die je bemoedigt, die je troost, die je onvermogen voor lief neemt. 
Waardoor je ineens onverwacht als het ware nieuw geboren wordt  
en met andere ogen kunt kijken en ziet wat je zelf kunt veranderen in je leven van alledag. 
Dat het zo mag zijn. 


