
Meditatief dansen (13.30-16.00 uur) in de Slangenburgse kerk 
op zaterdag 26 oktober 2024 

 
Op zaterdagmiddag 26 oktober van 13.30 - 16 uur is er weer meditatief 
dansen onder leiding van dansdocente Dorothé Vriezen (www.dansalsmeditatie) in 
de Slangenburgse kerk, IJzevoordseweg 35. 
  
Dansen op muziek helpt je om rust, verstilling en verbinding te ervaren. Het gaat niet 
om de prestatie, maar om de beleving van jezelf, van de muziek en van het samen 
zijn in de dans. Het dansen in een cirkel onderstreept de verbinding met elkaar. Het 
hebben van danservaring is niet nodig. Bijdrage € 10.   
  
Opgave voor deze ontspannende activiteit bij Helma van Loon 
(wmvanloonkuiper@gmail.com / 0643229677). 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dansalsmeditatie%2F&data=05%7C02%7C%7C74810408b5084b3502e808dce9f9e4fc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638642506692964755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=iLOMPAqgTE4SQs%2FaijSK%2BYMq14XUJqa%2FlhA1BaTmKTE%3D&reserved=0
mailto:wmvanloonkuiper@gmail.com

